Hallo Kwinters

In deze nieuwsbrief informeren we je over alles wat ons momenteel bezig houdt.
Veel leesplezier!

Heb je aanvullingen, opmerkingen, tips, of wil je zelf iets delen?
Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar Gerda.




Van het bestuur

25 jaar Kwint | Trots als een pauw

Na de geweldig leuke feestdag van 1 juli naderen we al snel 8 oktober.

Inmiddels is het programma bekend en zijn we druk in de weer met het
instuderen en verfijnen van de nummers, die we die dag zingen.

Het belooft een mooie dag te worden. Hopelijk zijn ook de weergoden

ons goed gezind.

Afgelopen weekend zijn de oud-leden uitgenodigd. Tenminste, diegenen
waarvan we een e-mailadres hadden. Dat is lang niet van iedereen, dus
we hopen dat het bericht van meerdere kanten gedeeld wordt.
Binnenkort starten we met het promoten via social media, en in de week
voor 8 oktober wordt het in de Duinkoerier geplaatst.

We wensen alle Kwinters vanaf hier al een superleuke dag toe.
Het thema, door de kledingcommissie bedacht, zal bij iedereen zijn
veren doen opzetten. Want wat een mooi clubje hebben we toch!

Nieuwe productie
Donderdag 12 oktober wordt een bijzondere avond. Verderop in deze
nieuwsbrief meer over deze repetitie.

Nieuwe leden

De laatste tijd hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen. In
deze nieuwsbrief stellen zij zich voor. Leuk om hen ook buiten Kwint te
leren kennen. We hopen dat zij hun plekje snel vinden en vragen
iedereen hen mee op te vangen, zodat ze zich snel een echte Kwinter
voelen.

Lieve groet van het bestuur




Repetities

Planning repetities

Donderdag 5 oktober

Generale repetitie: we gaan ervan uit dat alle leden die op 8 oktober
meegaan, er op deze repetitie zijn. Ben je op 8 oktober verhinderd, dan
afmelden bij Leontine én de PG.

Donderdag 12 oktober

In de pauze sluiten we Gebroken Liefde definitief af met een klein stukje van
de film. Helaas laat de kwaliteit van de film te wensen over, maar we willen
jullie het natuurlijk toch niet onthouden. Na deze repetitie zal de film via
een link worden gedeeld op de ledensite, zodat je het thuis nog eens op het
gemak kunt bekijken.

Om 22:00 uur zal de denktank d.m.v. een pitch de plannen voor de nieuwe
productie presenteren. Deze aftrap voor de repetities van de komende
periode mag je natuurlijk niet missen.

Van het bestuur

Communicatie

De groepsapp wordt goed gebruikt, leuk om plaatjes van al die
nieuwgeborenen te zien en de trotse opa’s en oma’s te kunnen feliciteren.
Daar is deze app ook zeker voor bedoeld. Daarnaast zal er vanuit het bestuur
enkel informatie worden gedeeld als er een snelle communicatie nodig is.
Alle overige info wordt via de ledensite en de nieuwsbrief gedeeld.

Verder proberen we deze app zo rustig mogelijk te houden, zodat niemand
de neiging krijgt het op stil te zetten.

Wie doet wat

Het blijkt voor meerdere, vooral nieuwe leden, niet altijd duidelijk wie
binnen het bestuur of een werkgroep verantwoordelijk is voor wat. Op de
ledensite staat de taakverdeling vermeld. Klik onderstaand op de links om
deze info in te zien (handig om van tevoren in te loggen). Schroom niet om
iemand van ons aan te spreken.

- Organisatie Zanggroep Kwint per 20-04-2023
- Verdeling bestuurstaken Zanggroep Kwint per 20-04-2023

Smoelenboek

Binnenkort wordt het smoelenboek aangepast, zodat alle nieuwe Kwinters er
ook bij staan. Wil je je huidige foto laten vervangen? Stuur dan uiterlijk 25
september een nieuwe foto naar Gerda, bij voorkeur via de mail.

Even voorstellen

De volgende nieuwe leden zijn aangemeld:

Caroline Leemans en Astrid Pulles. Van harte welkom!
Dorine Aertse is nog aan het proefdraaien.

Als bijlage onderaan deze Kwintessens een voorstelrondje, in volgorde van
lidmaatschap. Leuk om te lezen wie ze zijn en wat ze doen.



https://www.zanggroepkwint.nl/wp-content/uploads/2023/05/Organisatie-Zanggroep-Kwint-per-20-04-2023-definitief.pdf
https://www.zanggroepkwint.nl/wp-content/uploads/2023/05/Verdeling-bestuurstaken-Zanggroep-Kwint-per-20-04-2023-defintief.pdf

Overige zaken

Optredens agenda

+ Zondag 8 oktober - Kwint on tour

De PG is momenteel druk met het vullen van onze optredens-agenda.
In de volgende nieuwsbrief zal deze lijst dan ook zeker zijn aangevuld.
We zullen de data op tijd delen.

Kun je bij een optreden niet aanwezig zijn, dan heb je dit vast al
doorgegeven aan de dames van de PG. Heb je je niet afgemeld, dan rekenen
we op je aanwezigheid.

Wij doen mee met
Rabo ClubSupport

e coxpenite Radobark

Rabo ClubSupport

Lid van de Rabobank? Tot 25 september a.s. kun je je stem uitbrengen, en
dat doen we natuurlijk op Kwint. Kleine moeite, en het brengt weer een
mooi bedrag op voor de start van het nieuwe project.

Stemmen kan via de website: https://www.rabo-clubsupport.nl/
of via de Rabo-app.
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Kliks

Grotis sponsoren!

Sponsorkliks

Denken jullie nog aan Sponsorkliks?

Webshopbestellingen kunnen worden gedaan via de link van Sponsorkliks.
Bol.com, Booking.com, Thuisbezorgd, Hema, Mediamarkt. Zomaar wat
namen van bedrijven, die een kleine commissie geven aan verenigingen als
er via Sponsorkliks wordt besteld.

Klik hier om er direct gebruik van te kunnen maken.
Tip: zet de link op je bureaublad of in de favorieten van je browser.



https://www.rabo-clubsupport.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4246&cn=nl&ln=nl

Even voorstellen

Ik ben Dory Beerens. Ik ben nu (nog) 54 jaar jong. Ik ben
opgegroeid in een groot gezin met 6 broers en 2 zussen. We
woonde in Waalwijk. In ben als jongvolwassene in Dongen
gaan wonen met mijn toenmalige echtgenoot. Na mijn
scheiding heb ik John leren kennen en inmiddels zijn wij ruim 25
jaar getrouwd. Ik heb een geweldige zoon, Ralf en een hele fijne
schoonzoon, Tom. John heeft twee zonen en twee
kleinkinderen. Wij koesteren ons samengestelde gezin.
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Dory Beerens

Ik heb ruim tien jaar in een Popkoor uit Dongen gezongen. Dat
was een hele leuke tijd en heb ik met heel veel plezier gedaan.
Maar het was tijd om weer eens verder te gaan kijken. Een
aantal jaren geleden heb ik als leadzangeres in een projectband
gezongen. Een aantal muzikanten die een jaar lang
gerepeteerd hebben samen om vervolgens een keer op te
treden in een kroeg in Dongen. Ik heb toen nummers van o.a.
Amy Winehouse, the Cranberries en ACDC gezongen. Ik heb
daar enorm van genoten en kan het iedereen een keer
aanraden. Dan ben je even heel kwetsbaar als je als
leadzangeres op het podium staat.

Nu wil ik met veel enthousiasme aan de gang bij Kwint. Mooie
herinneringen maken, lekker zingen, samen werken en een
mooie show op de planken neerzetten.

Van de ruim 70 jaren noemen anderen en ik mezelf de laatste
50 jaar Willem. Sinds mijn vertrek uit Amersfoort naar Tilburg
(1976) vonden de Brabanders de naam Willem gezelliger
klinken dan Wim. En, vanaf mijn geboortejaar 1953, was het
Wimpie. De periode waarin Andre van Duin heer en meester
was, werd Willempie door menigeen gebruikt. Mijn Gelders
dialect verdween langzamerhand in Harderwijk, waar ik van
mijn 6e tot mijn 18e met heel veel plezier mijn jeugd heb
doorgebracht.

In Harderwijk was ik een aantal jaren voorzitter van het
Jongerenkoor van de enige katholieke kerk aldaar. Heel
vooruitstrevend voor die tijd waren het drumstel, de gitaren, de
microfoons en de moderne kerkmuziek, soms in het Engels
gezongen en de op muziek bewegende jongeren. En ja, ik zong
ook mee, uit volle borst.

De tijd schiet vooruit en inmiddels woon ik alweer 29 jaar in het
mooie Loon op Zand, Venloonstraat. En sinds ruim 25 jaar
samen met Marieke en onze kinderen (5). Vier kleinkinderen
(jongens) houden ons jeugdig en doen me aan mijn eigen jeugd
herinneren.

Na 48 jaar werken (tot 66 jaar en 4 maanden) ben ik met
pensioen gegaan. Ooit startte ik als groepsleider in de
crisisopvang van de Kinderbescherming, later begeleider
begeleid wonen, medewerker Stichting Jongerenhuisvesting,
hfd huuradministratie Woningdienst, systeembeheerder,
projectleider ICT, verkoop ICT, accountmanager ICT en dat was
het dan.
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Willem Flierman
Sporten (wielrennen, mountainbiken, sportschool) hoort bij
mijn leven. Ooit geleerd in militaire dienst: “een gezonde geest
in een gezond lichaam”. Verder vermaak ik me prima en mag
graag even op vakantie gaan.

Alhoewel ik via Marieke Kwint al jaren ken, heb ik me laten
overhalen om bij het koor te gaan zingen. Absoluut geen spijt
van. Wat me verraste is de prettige, open sfeer en de
luchtigheid en humor binnen het koor. Ik hoop nog een lange
tijd onderdeel te zijn van Kwint.




Ik ben Diana, geboren in (Vleuten-) De Meern in het jaar van de
maanlanding en vanaf m'n 5e getogen in Loon op Zand.
Inmiddels ben ik ruim 26 jaar getrouwd met Alex en moeder
van Tom (20) en Laura (18).

In het dagelijks leven ben ik HR Adviseur bij Repair Care
International in Waalwijk, waar ik inmiddels ruim 5 jaar met
veel plezier werkzaam ben. Ik werk graag met mensen en draag
graag mijn steentje bij aan het werkplezier en de werkbeleving
van mijn collega’s.

Diana van Breugel

Zonder enige muzikale referentie binnen mijn familie is muziek
wel altijd mijn grote hobby geweest; sinds m'n 15e jaar heb ik,
tot eind 2017 (tja, wanneer was ook alweer die maanlanding

) saxofoon gespeeld; eerst een paar jaar bij Sophia, daar
heb ik ook Alex leren kennen. Maar de langste tijd, ruim 24
jaar, bij Harmonie Kaatsheuvel. De eerste ruim 10 jaar daarvan
in combinatie met De Kromme Noten, een gelegenheids-
/carnavalsorkest. Daarnaast heb ik een paar jaar in een Kets
Skabandje gezeten (het legendarische Skadaver!) en tevens
gelegenheidsoptredens gedaan met een blazerssectie met o.a.
coverband Grok, volkszanger Thom Craane, en bij The Night of
Harmony. Dat waren geweldige tijden!

Na een paar jaar geen muziek te hebben gemaakt begon het
dan toch weer te kriebelen toen Kwint op ons pad kwam, na het
zien van de voorstelling Gebroken Liefde. Tis even wennen om
i.p.v. met een instrument nu met je stem aan de gang te gaan,
maar we leren weer nieuwe dingen. Wat een warm welkom
voor Alex en mij! Wat een geweldige club! We zitten hier
helemaal goed, hopelijk nog heeeeeeel lang!

Muziek een groot deel van mijn opvoeding. Mijn ouders, beiden
geboren en getogen Rotterdammers, besloten in 1958 naar
Loon op Zand te verhuizen. Mijn twee broers, mijn zus en ik
bleken allemaal muzikaal en zijn al jong — ik was zelf 10 - een
instrument gaan bespelen bij Sophia’s Vereniging, waar mijn
vader ook bestuurslid was. Mijn ouders vonden het belangrijk
om deel uitmaken van een vereniging of club.

Muziek hoorde dus bij mijn opvoeding. Ik ben trompet gaan
spelen, de anderen resp. klarinet, trombone en saxofoon; we
vormden samen al een miniorkestje. Eddy en Nancy hebben het
aardig te verduren gehad met al die toonladders en etudes van
ons.

Bij Sophia’s vereniging heb ik mijn vrouw Diana leren kennen.
Inmiddels zijn we 26 jaar getrouwd en hebben we twee
kinderen, Tom en Laura. Zo zie je maar hoe belangrijk een
vereniging kan zijn. Het is dus niet alleen maar oefenen en
repeteren maar het zorgt ook voor leuke ontmoetingen.
Diana en ik zijn na een aantal jaren Sophia overgestapt naar
Harmonie Kaatskeuvel waar we ook lid werden van het
carnavals/gelegenheidsorkest de Kromme Noten. Hier hebben
we een erg leuke tijd gehad. Het was een vriendenclub en we
hebben daar samen ook het nodige lief en leed mogen delen.

Na ruim 35 jaar trompettist te zijn geweest heb ik besloten om
te stoppen. Diana verraste mij een paar jaar later op mijn
verjaardag met een paar proeflessen gitaar. De gitaar stond
immers jarenlang stof te happen in de woonkamer; er werd
geen noot op gespeeld. Daar moest maar eens verandering in
komen. Dat heb ik uiteindelijk enkele jaren gedaan. Inmiddels
heb ik geen les meer, maar ik pak de gitaar nog geregeld met
heel veel plezier.

Alex van Breugel

Na vele jaren in de schoenenbranche te hebben gewerkt, kwam
Fontys Hogeschool voor de Kunsten op mijn pad. Daar werk ik
als financieel medewerker. Daar hoefde ik 9 jaar geleden niet
lang over na te denken, want elke dag lijkt het alsof ik de
welbekende Fame serie binnenstap; conservatorium, dans,
musical, de Rockacademie. Overal dans en muziek, een top
omgeving.

Eddy en Nancy hebben vaak tegen ons gezegd; kom zingen bij
Kwint, het is een ongedwongen, leuke, muzikale club, echt iets
voor jullie. Inmiddels kan ik zeggen: ja, dat is echt iets voor ons!
Vanaf het eerste moment bij de openbare repetitie, wat een
ontvangst en wat een leuke mensen. Ondanks dat ik hiervoor
nog geen noot heb gezongen geniet ik er elke week van. Dank
hiervoor en ik hoop dat we samen nog heel lang heel veel
nummers kunnen zingen.




Beppie van Esch

Hallo Kwinters,

Zoals jullie allemaal hebben gezien EN gehoord ben ik, Beppie
van Esch, 63 jaar, weer terug van weg geweest. 5 jaar lang heb
ik zanggroep Kwint i.v.m. mijn gezondheid alleen vanaf een
afstand kunnen volgen.

Ik heb “aan den lijve” ondervonden hoe belangrijk het is om blij
te worden van zingen. Gelukkig ben ik nu zover dat ik weer in
deze gezellige groep kan zijn. Het was voor mij als “echt”
thuiskomen en ook voelt het of ik nooit ben weggeweest. Best
raar eigenlijk. .........

Allemaal bedankt daarvoor! Zo fijn om weer in dat “warme
bad” te vallen!!!! Hopelijk nog voor heeeeeeeeel lang.

Hallo, ik ben Anneke Steenbergen, 60 jaar en woon in
Kaatsheuvel. Ik ben getrouwd met Jan, en wij hebben samen
3 kinderen en 3 kleinkinderen. Helemaal trots en happy met
ons samengesteld gezin.

Ik ben nu 37 jaar logopedist, en werkzaam bij Totaal
Logopedie als praktijkhouder, in Kaatsheuvel, Waalwijk en
Sprang-Capelle. Hier werk ik nog steeds vol enthousiasme:
vooral met baby's en peuters met eet- en drinkproblemen,
kinderen met spraaktaal problemen en volwassenen met
neurologische problemen na bijvoorbeeld een CVA of
Parkinson. Ondanks dat ik graag zing, laat ik stemproblemen
graag over aan mijn lieve collega's die daar alles over weten.

Ik vind het heerlijk om weer te zingen: in deze fijne
zanggroep Kwint voel ik me welkom en dat geeft een goed
gevoel. Ik heb er zin in om met zijn allen aan een nieuwe
productie te gaan beginnen.

Anneke Steenbergen

Angeline van Bijsterveldt

Ik ben Angeline en ik woon in Loon op Zand. Ik fiets en zing
graag en ben ook creatief (in denken en doen).

Sinds ‘n tijdje ben ik gestopt met werken, de tijd vult zich met
andere dingen.

En: ik ben blij als t regent @! (....als ik niet blij ben regent t

Hallo Kwinters,

Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Astrid Pulles en
sinds een jaartje woon ik in Loon op Zand. Ik heb twee
kinderen: Anne (18) en Daan (21).

Ik werk fulltime in Vught bij Gulf Gas and Power, daar ben ik
codrdinator credit & collections. Debiteurenbeheer dus. Naast
het team aansturen houd ik me daar veel bezig met diverse
projecten, en dat zijn er nogal wat.

In mijn vrije tijd heb ik veel leuke hobby's en bezigheden. Ik ben
creatief, schrijf veel, ik ben ook vrijwilliger bij de Wijkkrant
Waalwijk. Ik puzzel, haak en vind handletteren ook leuk. Sinds
kort doe ik ook aan salsadansen (les) en ik bezoek nu dus ook
salsafeesten, maar ga ook naar soulfeesten en andere
muziek/dansavonden. Ik ben gek op theater.

Astfid Pulles

Ik voel me helemaal thuis, kom helemaal blij van de repetities
af en vind het erg leuk om te oefenen. Ik vind 8 oktober wel snel
om mee te doen met de optredens maar ik ga het proberen.
Jullie namen weet ik nog lang niet allemaal, ik doe mijn best om
dat snel te leren.




Caroline Leemans

Al herinneringen ophalend, stel ik, Caroline Leemans, (alias
Caroline L. bij Kwint) me nog maar eens voor:

In 2002 gestart met zingen in deze gastvrije zanggroep, waar ik
echter alleen welkom was als nieuw lid als ik een/ mijn man
inbracht. En daar ben ik voor gegaan als beginnend hoge alt,
later als lage sopraan en nu dus weer als hoge alt. Hetgeen
misschien verduidelijkt waarom ik toch van alt naar sopraan op
en neer aan het hupsen ben, door de 20 jaren heen heel wat
verschillende partijen ingestudeerd!

4 lustrumshows meebeleefd en genoten, onze kinderen het huis
uit, en manlief na een hele poos ook bij Kwint gevlogen helaas.
Dit jubileumjaar voelt voor mij nu toch ook een beetje als mijn
20-jarig jubileum bij Kwint, ben daarom blij dat ik nu na 1,5 jaar
stilte weer lekker van mij kan laten horen.




